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Dankbare herinnering aan

mevrouw

MATTHEEUWS

mama van Vanessa en Arend
oma van Winter en Floor

Geboren in Hansbeke op 27 juni 1948

en plots overleden thuis in Aalter op 1 mei 2025.

Wij waarderen jullie liefdevolle steun,
warme woorden en aanwezigheid
in deze moeilijke tijd.
Jullie medeleven betekent veel voor ons.

Dag mama,

Je leven is niet gemakkelijk voor jou geweest.
Je bent zo vroeg je mama en papa verloren.
Je was toen 7 en g jaar. Je hebt ze altijd zo gemist.

Vele malen zei je ‘lk hoop dat ik lang genoeg mag leven
tot je op eigen benen kan staan, dan is het goed’,
maar weet je mama, ik sta al lang op eigen benen

en toch heb ik je nog nodig.

Mama’s zouden niet mogen sterven.

Een broek inleggen, het lekkerste eten maken,

onze dagelijkse babbel of telefoon ...

We gaan je zo hard missen.

De laatste 10 jaren heb je veel ziekte en tegenslagen gekend.
Het is zwaar geweest, maar we hebben toch

10 ‘extra jaren’ gekregen.

Je was moe, kon niet veel meer en zat vaak in je zeteltje.
Toch heb ik je nooit horen klagen over deze eenzaamheid.
Je keek uit naar onze bezoekjes en de babbeltjes

met Winter en Floor, jouw oogappels.

Tijdens één van deze babbels heb je Floor verteld dat

als je moest sterven, je hoopte om je mama en papa terug te zien.
Toen ik deze week in je kast zocht naar de foto’s en adressen,
vond ik het tekstje dat je had opgeschreven voor je rouwkaartje:
‘Diegenen die ik liefheb verlaat ik om diegenen die ik liefhad terug
te vinden.” Ik hoop voorjou dat dit is gebeurd mama.

Dikke kus en knuffel, Vanessa



