


We dragen de herinneringen aan jou voor altijd in ons hart.

Au revoir, tot in het paradijs.
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Echtgenote van Roger Van Landeghem

8 mei1941- 4 januari 2026

Wonderschoon!

Nog mooier zelfs dan de mooiste droom.
Ademloos

geniet ik elk moment van dat moois.

Ja, ik geloof in wat Jehovah zegt.

Voor mij zijn Gods beloftes levensecht.

Je zal niet weten wat je ziet als je Alice terugziet,
z0 een schoon mokke.
- Roger

Jou moeten loslaten is het zwaarste afscheid tot nu toe,
maar tegelijk de mooiste hoop om

iedere dag naar uit te kijken.

- de kleinkinderen

Het was een eer om met haar een
laatste dans te mogen delen.
- Esther
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