In deze tijd van verlies, waren uw woorden van troost
een zachte hand op ons hart.
Dank uwel.

Daniél
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Doof nu het licht

en sluit je ogen

en vergeet de strijd.

Jouw leven hieris omgevilogen,
maar jouw liefde blijft.

-Rob de Nijs-
Dankbare herinnering aan
de heer

Daniél Claeys

echtgenoot van mevrouw Francine Demuynck

geborenin Gent op 17 april 1940 en op 18 juni 2025,
omringd door liefde, zacht van ons heengegaan
in zijn vertrouwde thuis in Bellem.

Veehandelaar op rust

Pa-opa Daniél wou nog graag zijn nieuwe tomaten zien
En een boule de Berlin kon er ook nog wel bij

En er moesten nog zoveel bezoekjes komen

Want al die kleinkinderen gingen op zichzelf wonen
Maar de kracht begon te ontbreken, de goesting
kon er niet meer tegenop, zijn blik zei het

Want de stem had het steeds moeilijker

En dus zullen we niet meer horen:

ik zal nekeer wat zeggen ... als hij

een punt wou maken, wat we wel

eens nadeden als hij het niet hoorde

Wij troosten ons met de gedachte

dat pa-opa een goed en gevuld leven

heeft gehad, meestal kon doen wat

hij graag deed en iemand was

die je alleen maar graag kon zien



